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TÜRKİYE MADEN - İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI KEMAL TÜRKLERİN İŞ MAHKEMELERİ KONUSUNDA BAŞBAKAN'A VE F | i 


ADALET BAKANINA ÇEKTİĞİ İHTARIN METNİ İKİNCİ SAYFADADIR. 
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MADEN- .... 21 ihtar aderim etin çalışanları kol 


“KEMAL TURKLER 
RUMİ YUMLU 
- SİNASİ KAYA 


MLLMİ CAVIT FARMAN 


CUNERA- 


İHTARİ ÇEKEN: TÜRKİYE 
MADEN İŞ SENDİKASINI 
TEMSİLEN GENEL BAŞKAN 
KEMAL TÜRKLER. 


İHTARIN KONUSU : 

Anayasanın amir, İş Mahkemeleri Kanunu: 
nun açık hükümlerini, görevlerini yapmamak suretiyle işlemez hâle getiren Başbakan Süleyman 
Demirel ile Adalet Bakanı Yusuf Ziya Önder'in 
hizmet kusurları nedeniyle, sendikamıza kayıtlı 
üyelerimiz (ve tüm iler). tel önlenemiyecek zararlara uğramaktadırlar. Bu nedenle bu 
kimseler hakkında tazminat dâvâları açılacağını 
havi ihtardır. 

ANAYASAMIZ AÇISINDAN : 


1961 tarihli Anayasamız, ruhu ve açık hü- 


kümleriyle, devlete evler yüklemiştir. Bunların en başında devletin şanları koruyacağ 
kişinin temel hak ve hürriyetlerini fert huzuru 
sosyal adalet ve HUKUK DEVLETİ ilkeleriyle 
bağdaşmıyacak surette sınırlıyan SİYASİ, İKTİ- 
SADİ VE SOSYAL BÜTÜN ENGELLERİ KAL 
DIRACAĞI gelir. Yine ANAYASAMIZ de 
tin çalışanları koruyacağını, hiç bir sınıf ve zümreye imtiyaz tanınam ını belirtmiştir. 

Hâl böyleyken Başbakan Süleyman Demirel 
ve Adalet Bakanı Anayasamızın yukarıda beliri 
tiği hükümleri ile aşağı yukarı tümünü (yetkilerini kullanmayarak, ya da kötüye kullanarak) 
fiilen işlemez hâle getirmişlerdir. 

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU, AÇISIN- 
DAN: 

A — 30/1/1950 tarihinde, çıkarılan İş 
Mahkemeleri Kanunu hakkında bundan 20 yıl 
önce Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan 
gerekçede: 

«Her memlekette İş Kanunlarinin işçilere 
sağladığı hakların gerçek teminatı, o hakların ihkakı hususunda mevcut usullerdeki müesseriyet 
da tecelli eder. İşçi ve işveren münasebetlerinin zemini üzerinde hergün vukubula- 
gelen ihtilâflar ve işçilerin O ÜCRET VE SAİR 
HAKLARIN TAALUK EDEN TALEP VE 
DAVALARI İŞ HAYATININ DÜZEN AL- 
TINDA YÜRÜMESİNİ ZARURİ KILAN İH- 
TİYAÇLAR KARŞISINDA HUSUSİ BİR Ö- 
NEM GÖSTERMEKTE VE HEMEN HER 
MEMLEKETTE, DAR GELİRLİ BÜYÜK BİR 
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İMKANLARI İLE siki bir surette ilgili bulunan 
hakları üzerinde çıkacak ihtilafların hususi kolaylıklarla halli ihtiyacını takdir etmiş bulunmaktadır. İŞÇİNİN HAKLARINI ADALET MER- 
CİLERİNDE ÇABUK KOLAY VE UCUZ BIR 
SURETTE İSTİHSAL ETMESİNİ TEMİN E- 
DEN ÖZEL iŞ MAHKEMELERİ KANUNLA- 
RI BU İHTİYACI KARŞILAMAK ÜZERE 
ÇIKARTILMIŞLARDIR.» (12/12/949 da) 

B — Kanunun T.B.M.M. görüşmeleri sırasında Adalet Komisyonu sözcüsünün açıklaması- 
da (23/1/1950 tarihli) 

BU MAHKEMELERİ TESİSTEN 
MAKSADIMIZ, İŞLERİN ÇABUK GÖRÜL- 
MESİ VE AYNI ZAMANDA, MASRAFSIZ 
YAPILMASIDIR. VE İŞÇİLERİN HİMAYE- 
SİNE MATUFTUR.» yesi Mustafa 
Çenbercinin İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 
ŞERHİ. Ankara 1969. sahife 1) 

KANUNUN HÜKÜMLERİNDE: 

a — İş Mahkemelerinde, kararlar tefhim 
temyiz olunabileceği ve 
(mad- 


yaca göre haftanın mün: nlerinde ve iş saati bakımından günün münasip saatleri nazara alınarak Adalet Bakanlığınca tesbit edileceği (Madde 9), 

c — İdari merciler, kendilerine yapılan 
tları 15 gün içinde, İş Mahkemelerine 
mecbur oldukları (madde 10), 

d — İş Mahkemelerinde şifahi yargılama 
anacağı, tarafların ilk celsede sulhe 
teşvik. edilec: nadde) nizamlanmıştır. 

Bu usule göre Kanun vazır, Hâkimlerin 10 
günden önce duruşma koyabilmeleri için 10 günlük cevap verme müddetini dahi koymamıştır. 

Netice olarak, İş Mahkemeleri Kanunu bütün hükümleri ile, UZLAŞTIRMAYI, DAVA 
AÇMADA KOLAYLIĞI, UCUZLUĞU, ÇA- 
BUKLUĞU, SADELİĞİ getirmiş yani iş davalarının bir an evvel „süratle bitirilmesini sağlama- 


Haklarında ihtar çekilen Başbakan Demirel 
ve Adalet Bakanı tatbikatta yeterince iş mahkemeleri açmıyarak, işçilerin haklarını almalarını 
fiilen imkânsız hale getirmişlerdir. İş Mahkemeleri Kanununun işlemez hâle getirilmesi bir yana, 
işçi aleyhine işler bir duruma getirilmesi de haklarında ihtar çekilenlerin kastlarını gösterir. 

İstanbul da 500.000”e yakın işçi y 
tadır. Yine son çıkan 931 sayılı İş Kanunu, hiz- 


27 Ba İkanımıyacağını belirt 
al Süleyman Demire 
İİ sike hakları $ 


“halli ihtiy 


acır 


metlileri de kanun kapsamına soktuğundan bu 
miktar çok daha fazla artmıştır. İşçiler ve hizmetliler işverenlerle olan ihtilaflarını münhasıran bu 
mahkemelerde açabileceklerdir. Yine aynı şekil 
de Sigorta ve Sendikalarla olan ihtilâflar ile Toplu İş Sözleşmesi yetkisi ihtilflarında da İş Mahkemeleri vazifelidir. 

Hal böyleyken iş Mahkemeleri açmak durumunda olan Adalet Bakanı ile onunla aynı sorumlulukta olan Başbakan Süleyman Demirel 
İstanbul'da hergün daha fazla artan iş hacmine 
rağmen senelerce yalnızca 4 İş Mahkemesini gö 


ları bir 
mez hale rmişlerdir. Bu 
de bir in hak alması im 
tir. İstanbul'da açılmış bulunan mahkemeleri ve 
iş durumları gözden geçirildiğinde durum daha 
açık olarak gözler önüne serilmektedir. 


ânsız hale gelmiş- 


MAHKEMELER 
PATRONLARIN 
ELİNDE 


1 — Istanbul'da bulunan 20.000 Tüccar için 5 tane Ticaret Mahkemesi açılmış ve her 
Mahkemeye de 5 hakim tayin olunarak Tüccarların işleri için 25 hâkim tayin olunarak Tüccarların işleri için 25 hâkim görevlendirilmiştir. Bö 
lece 125.000 işçiye 1 hâkim düşerken 800 Tüccara 1 hâkim düşmektedir. 

Ticaret Mahkemelerinde 1 yıl içinde 7000 
davaya bakılmakta ve her hâkim 240 dava düş- 


mektedir. Bu Mahkemelerde duruşmalar 15 ilâ 
30 gün arasında taliklere uğramaktadır. 
2 — İş Mahkemelerinde ise yalnızca 4 hå- 


kim görevlidir. Bu Mahkemelerde 1969 yılında 
değişik işler hariç 19.409 dosyaya bakılmış 
7089 dosya neticeye bağlanarak 12.320 dosya 
1970 senesine devredilmiştir. Bir hâkimin 1700 
üstünde dosyayı diğer yükl asında zaman ayırarak karara bağlamasındaki isabet de 
di dü ür. Bu Mahkemelerde duruşma talikleri 6 ay ile 8 ay arasındaki uzun sü 
tılmakta, bu durum hakimlerin işlerini 
diği gibi işçilerinde davalarını ispatlamalarını de» 


işl 


„lil ikamesi bakımından imkansız hale getirmek- 


tedir. 


(Devamı 12. fada) 


| MADEN -İŞ SAYFA: İKİ 


© Nevşehir'de su isteyen köylülerden 24 ünü 
Jndarmalar tutukladılar. 

© Mühendisler ve teknik personel hükümete karşı boykot yaptılar. 

6 Zonguldak'ta ihmal yüzünden meydana gelen 
grizu patlamasında 6 işçi öldü. 

© Siyasal Bilgiler Fakültesinde Mustafa Kuseyri 
adlı bir öğrenci, okulda yalnız başına otururken sağ 
rak öldürüldü. 

© Profesörler bir bildiri yayınlıyarake ci 
plânlı bir tutumun sonucudur dediler ve iktidarı sorumlu tuttular.» 

© Ankara'da profesör 
öğrencilerin katıldığı 20 bin kiş 
protesto eden «Anayasaya saygı» 


ular tarafından beynine kurşun sıkıla- 


n, savcıların, 
iktidarı 


rin, yargıçlar: 


yürüyüşü 
yapıldı. 

© Hava kuvvetleri 

imüzle bölgemizde yaşayamayız» dedi. 

o Yapilan araştırmalara göre 1 milyon ton buğ- 


komutanı Muhsin Batur «Ket 


Sungurlar 
işçilerinin 
zaferi 


Devrimci bilinç ve disip 
linle yürüttükleri savaşa 
bir süre ara verip, fabrika 
yönetimini geçici olarak si 
lâhlı kuvvetlere bırakan 
Sungurlar işçileri, tüm is 
teklerinin kabul edilmesi 
üzerine 25. Mayıs. 1970 
Pazartesi günü işbaşı yap 
tılar. 

Vilayet konağında yapılan toplantıda işverenin 
kabul etmek zorunda kahp imzaladığı protokolda 
şu hususlar vardır: 

1 — Olaydan önce çıka 
rılan altı kişi tekrar işe 
alınacak, 

2 — Çalışılmayan günlerin ücretleri çalışmış gibi ödenecek, 

3 — İşveren olay 
mütevellit hiçbir sendi 
üyesine ceza veremi 
adli ve hukuki takibat için resmi ve hukuki makamlara baş vurmayacaktır. 
4 


Daha önceki olayçin adli ve idari ma- 


Sendikamızın 1. Bölge temsilciliğinin çalışmaları sonunda Döküm AY işçileri sendikamızın devrimci 
saflarına katılmışlardır. Fotoğraf Döküm AY işçileri 


ARI SENDİKA MAHKEMEDEN KAÇTI: 


Sis an işvereni aleyhine dava açan çelik iş s 
penek zorunda “kalmistir. 6 Haziran 


sı davadan v 
cumartesi gün 


day ithal edilmezse, açlık çekilecek, lar 
© Ekmeğe zam yapıldı. kamlar tarafından hangi 


© İnönü «Memleketin durumunda birşey yök» nedenle olursa olsun, çağ nin tek tek dilek İç 5 
X əza ri in tek tel kçe vererek (açılan dâ 
dedi, rılan sendika üyelerine, iş ə ço & «aş va benim 


ə Değirmenköylüler bir çiftliği işgal ettiler. veren izin vermek zorun- a iy ör. Ben de dəyalıyım imüdahatı 
6 Yedek parça zammını protesto etmek için 30 dadır. q . in 5 ə 5000 pimi 
binşələr darama GEğiy0 müracaat etmesi üzerine, Çelik-İş Sendikası dâvadan 
Ə Ealen ere ve, zu lıyor vazgeçmek zorunda kalmıştır: Mahkeme de sendika- 1 
© Demire ve çimentoya zam yapıldı. Tap tenean AA 00057“ m 
abrikaları sahibi B. R. nin yalısın- Otosan işçilerinin tümü Maden-İş üyesidirler. Fotoğ- 


si e mn kik İY) gerek- 
ile açılmıştır. Ancak 2000 işçi adına 300 kadar 


İmzalanan protokolun a 
çıklanmasından sonra işçi 
ler sendika yöneticilerine 
teşekkür ederek işbaşı 


raf mahkemeyi gösteriyor. 


yapmışlardır. 
irk Almanya'ya gitmek için 
sıra bekliyor. 
© Başbakan Demirel «işsizler azalıyor hamdolsun 
refah içinde yaşıyoruz» dedi. Türk “is eo 
R Ya Genet ö > 
© Patiskaya zam yapıldı. Başkanı 
© Demirel <Ne yaparsanız yapın istifa etmem» peaa 7 
dedi. ez 3 : 
© Binlerce köylü yürüyüş yapıt. ə. - ye 
bediye 
eti ə 
5 í Resiste, 
YOKSUL HALK'A TOPLUM POLİSLERİ meny 
“ENİ ERG "Türk - İs x 
YENİ VERGİ A - ` t 2 9 © 
“BİZ ARIN > Genel i 
KAZIKLARI BİZ İKTİDARIN DEĞİL — 
IN se 
İktidar, bütçe açığını ka- HALKIN POLİSİ po 
k R i A sekreteri 
patmak ve memurların gi OLMAK İSTİYORUZ» He 


nü boyamak için çıkard 


personel kanununa gerekli o- 


lan patronlardan nadığı 
parayı yoksul halka yükle 
ceği vergilerden çıkarmak 
teğindedir. Yeni vergilere gi 
re halkın yaşaması daha da 
güçleşecektir. Halktan alınacak vergilerden bazıları şun 
lerdir: 

Şeker, giyim eşyası, tel 
graf, nüfus kağıdı, elektrik ve bunun gibi daha 
pek çok şey. Görüldüğü 
gibi neredeyse nefes almak bile vergiyle olacaktır. 
Böyle vergilerle ayakta durmaya çalışan iktidarın sonn 
yakındır. 


DEDİLER. 


Yeni hazırlanmakta olan 
personel kanunu tasarısını 
toplum polisleride protesto et 
mişler Ankara'da ve İstanbul'da saatlerce süren boykot 
yaparak verilen emirleri yerine getirmemişlerdir. Polisler bu direnişleri sırasında 
«halkla karşı karşıya get 
diklerini, hükümetin bask: 
yaptığını, 600 liraya iktidara 
polislik yapılmıyacağını, işçi 
olayları sırasında bazı şirket 
lerden, müesseselerden dağılan armağanların elleri 
geçmediğini» söylemişlerdir. 
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Türk-İş Genel Başkanı Demirsoy dedi ki: 


«BAŞBAKAN BİZİ 
EN İYİ ANLAYAN 
POLİTİKACIDIR» 


EK, dl s 


Günter işçileri 
kendileri üretip 


Silâhtar'da evvelce 200 ronların kendi kurdukları, ettiğimiz halde bu maaş- 
işçinin çalıştığı Günterm kurduktan sonra da yaşat lar bize ödenmedi. Üstelik 
Kazan Fabrikasında şimdi mak istedikleri kapitalizm maaşımızı vermesi gere- 
60 - 70 işçi çalışmaktadır. bataklığıdır. Çimdi Gün- ken patron 1,5 aydır orta 
Bu işçiler iki yılı aşkın term'de 47 işçi çoluk ço- da gözükmüyor.» 
bir zamandan beri aylıkla cuklarıyla bu insanlık dışı Kadir Şahin bu söylerını zamanında alamamış- sistemin günahını çekmek nenlere şunları ekliyor: 
Tardır. Son olarak üçbu- tedir. «Fabrikanın üç ayrılmaz 
çuk aydan beri şimdi fab- İşçiler ve Makinalar parçası vardır. İşçiler, ma 
rikada kalan 47 işçi de üc Fabrikaların Ayrılmaz kinalar ve para sahibi 
retlerini alamamışlardır. Parçasıdırlar patron. Bunların arasında 
İşverenin daha büyük ka- Üç aydan beri ücret ala yalnız patron su koyuyor. 
zan fabrikalarına rekabet mayan işçiler bu gün için İşçiler sanki patron varedememesi devamlı olarak de bulundukları durumu miş gibi hergün fabrikaya 
protesto olması her alacak kesin olarak çözmüşlerdir. geliyorlar. Makinalarda 
larının icra memurlarıyin İşçilerin bu durum karşı- fabrikada, Ellerini göste- 
fabrika kapısında boy gös sındaki düşünceleri açık rerek. Bu eller usta elletermesi fabrikanın bir ba- ve berraktır. Yusuf Kınalı ri. O halde ne eksiğimiz 
taklığa düştüğünü göster- diyor ki: «Biz, işçiyiz.. var. Arkadaşlar, eskisi gimektedir. Bu bataklık pat Çalıştık, Maaşlarımızı hak bi çalışmaya başlarız.» Ve 


Fotoğraf Günterm işçilerini topluca gösteriyor. 
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GÜNTERMİN YiĞiT 


bütün işçilere bir güven 
bir inan geliyor. 


ORTAK 

ÜRETİM 

BAŞLIYOR 

İşveren fabrikaya geimemiştir. Muzaffer Güler «Arkadaşlar patrın fabrikasına söz verdiği halde gelmemiştir. 
Bunun sorumlusu biz degiliz. Bizim iş aktimiz feshedilmediğine göre ve bize şu işi tamamlayında 
denmediğine göre biz fabrikada hiç çalışmadan da 
ücretlerimizi alırız», Avni 
İnci bu noktada Muzaffer” 
in sözlerine şunları eklemiştir. «Arkadaşlar biz iş 
çiler çalışmadan para almayız. Çalışmadan para a 
lan patronlardır. Biz çalışıpta kazanalım.» Kadri 
Şahin «Arkadaşlar çalışa 
cağız. Eldeki siparişleri bi 
tirip tutanak gereğince üc 
retlerimizi garantiye alacağız.» Bunun üzerine bü 
tün işçiler hep birlikte «Ça 
lışacağız» dediler. Sonra 
biri ileri atılıp «Çünkü çalışmak için herşeyimiz tamam, emek bizde makina 
lar fabrikada.» 

İlk olarak 170.000 kilokalorilik bir kazan tamam 


HAKLI DiRENİŞİNİZDE SiZiNLE BERABERİZ. 
E.C.A ve SUNGURLAR 


kendileri yiyorlar Söz 


İŞÇİLERİ 


lanarak sipariş sahibine 
teslim edilmiştir. 

FABRİKA BİZİM 

SAYILIR 

«Biz fabrikaya sahip 
çıkmalıyız. Makinaları ve 
malzemeleri canımız gibi 
korumalıyız.» dedi Serkis 
Usta. «Onun için çocuklar 
temiz çalışın.» Ve işçile” 
gerçekten kendi malları gi 
bi fabrikayı korumaktadırlar. 


ENGELLEMELER 
BAŞLIYOR 
65 bin lira değerindeki bir 
malın ön görüşmeleri işçi 
ler tarafından yapılmış ve 
büyük bir hızla teslimi için çalışmaya başlanmıştır. «Lazım olan malzeme 
ler için piyasadan DEV- 
RİMCİ GÜNTERM İŞÇİ- 
LERİ adına fatura kestiri 
lerek ödeme yapılmaktadır.» Patronların adamı o 
lan bir tornacıdan gerekli 
olan malzemeleri alamıyan 
işçiler bu malzemeleride 
kendileri yapmaya karar 
vermişlerdir. Ve şimdi işler tıkır tıkır gitmektedir. 
Ali Duman demektedir ki. 
«İbret olsun görsün işçi- 


Ter, patronsuz bir fabrika , 


çalışırmıymış, çalışmaz- 


mıymış. Görsünler.ə 
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Hakkı Öztürk Rabak fabrikası işçileriyle 


Maden - İş Sendikası 
Bölge Temsilcileri konuşuyor 


TÜRKİYE'DE İŞÇİ SINIFININ EN GÜÇLÜ SENDİKALARINDAN O- 
LAN MADEN - İŞ'İN BÖLGE TEMSİLCİLERİ SON YILLARIN TÜR- 
KİYESİ VE İŞÇİ SINIFI İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR? 

BÖLGE TEMSİLCİLERİYLE YAPTIĞIMIZ KONUŞMAYI SIRAYLA 


YAYINLIYORUZ... 


DÖRDÜNCÜ KONUŞMAYI YEDİNCİ BÖLGE TEMSİLCİSİ 
HAKKI ÖZTÜRK İLE YAPTIK. 


SORU: Bölgeniz sınırları içinde son zamanlarda 
oluşan Sendikal hareket- 
Terden söz edermisiniz? 

CEVAP: Bölgemizin sımırları içinde son zamanlarda Sendikamız faaliyet 
lerini arttırmış, tüzüğümüzün amaç maddesi işçilerimize özellikle anlatılmıştır. Bünyemizde bulunan üyelerimize faşist uygulamaların nedenleri açık 
lanmıştır. Bunun neticesinde iki işyerimizde bu 
kanunlara karşı tarihsel 
direnmeler olmuştur. Bu 
direnmeler İşçilerde y: 
tilan birikimlerin neticesi 
meydana gelen bilinçlenme ile olmuştur. Sendikamız bu fiili direnmeleri İş 
çilerin kendi yasaları açısından haklı görmüş, ha 
reketlerin devamını başarı ile sona erdirmiştir. Ay 
rıca, Sendikamız ekonomik kavgalar yanında siyasal bilinçlenmeye oldukça önem vermektedir. İşçilerimiz de tek çıkar yolun bu olduğunu anlamış 
bulunmaktadırlar. Bunun 
için de Sermaye sınıfı ve 
onun iktidarının ödü kopmaktadır, Ama nafile. 

SORU : Üyelerimizle olan ilişkiler daha çok hangi yönden gelişmektedir? 

CEVAP : Üyelerimizle 
olan ilişkilerimiz eğitim açısından oldukça yoğunlaşmaktadır. Herşeyin yaratıcısı olan işçilerimizin 
sınıfsal yapıya önem ver- 


melerini ideolojik mütefik 
leri ile organik bağlar kurarak işçi sınıfı öncülü-- 
günde siyasal devrimi yap 
maları için eğitimlerimiz 
geniş anlamda yapılmakta 
dır. 

Bu düzenin, soyguncu 
bir düzen olduğunu artık, 
işçilerimiz Oo farketmekte- 


dirler. Bu soygun düzeni- 
nin devamını isteyen vede 
soygun düzene Karşı şimdilik ekonomik kavgalar 
veren üyelerimiz; gerektiğinde ölümü göze alacak 
şekilde Devlet Kuvvetleriy 
le karşı karşıya getirilmektedirler. Her yönden 
cılkı çıkmış olan bu kokuş 


Hakkı Öztürk Çelik Halat işçileriyle. 


muş düzene karşı İşçilerimiz savaş vermektedirler. 
Mutlaka başarıya gidilecektir. 

SORU + İktidarın işçi 


hareketlerine takındığ 
son tavırlar için ne düşünüyorsunuz? 


CEVAP : Birkere bu iktidar İşçi sınıfının iktidarı 


değil. İşçi sınıfının iktida 
rı olmayanların ne yapacağı bilinmektedir. Bu bakımdan İşçi sınıfının bugünkü iktidara karşı çeşit 
H eylemleri, hüküm sürmektedir. Yapılan eylemlerde sermaye sınıfının 
mağlubiyeti iktidarın mağ 
lubiyeti demektir. Bölge- 


mizde RABAK A. Ş. Aliminyum Kablo Fabrikası 
ve Çelik Halat ve Tel Sanayi A. Ş. işyerindeki olaylar. Sermaye sınıfını 
ürkütmüş, kendi iktidarla 
rından bu gibi eylemlere 
karşı gerekli tedbirler alınmasını istemişlersede 
becerikli olamamışlardır. 
Artık, Sermaye sınıfı ve 
onun iktidarı üyelerimizi 
zorlada olsa Sendikamızın 
bünyesinden koparmaya 
gücü yetmemektedir. Şunu da kaydedeyim ki: Bu 
günkü iktidarla zıt yapıda 
olan Anayasa işçilerimizin ceplerinde mevcuttur. İktidar Anayasaya av 


kırı olan davranışlardan 
veya faşist uygulamalar- 
da bulunduğu zaman, hele 
onun Devrimci örgütü olan Maden - İş Sendikasına karşı yapılan davranış 
larda üyelerimiz hemen anayasal haklarını kullana 
cak bilinçtedirler. İktidar 
ise Anayasayı değiştirmek 


Í Sendikamızın 


ve onun rafa kaldırmanın 
telâşı içindedir. İşte İşçi 
böyle bir iktidarın davranışlarını dert edinmekten 
ziyade böyle iktidarların 
birdaha yönetime gelmemesi için onun destekçisi 
olan sermaye sınıfını da 
zararsız hale getirmek, ken 
di siyasal iktidar için çalışmalıdır. Zaten tek kurtu 
luş yolu da budur. 
SORU : Türkiye'de bugünkü işçi sınıfı üzerine görüşünüz nedir? 
CEVAP: Bundan önce bazı 
Sosyalistler Türkiye'mizde 
İşçi sınıfının olmadığından 
uzun müddet söz etmişler 
dir. Sendikamızın bünyesinde bulunan işyerlerin- 
de meydana gelen eylemler, Türkiye'mizde de İşçi Sınıfının var olduğunu 
kabul ettirmiştir. İşçi sını 
fının, ekonomik yönden 


. verilen kavgalarını yeterli 


olmadığını görmekteyiz. 

SORU : Bölgenizde Sarı Sendikaların durumu 
nedir? Çalışmalarınız için 
kadronuz yeterlimidir? 

CEVAP : Bölgemizde 
sarı Sendikalardan bir tanesi ayakta durmaktadır. 
O da ecel teri dökmektedir. İyi bir çalışma ile kısa zamanda onu da defnedeceğimize emin bulunmaktayız. İşyerlerimizde 
Lokâl ve 
Sendika Temsilciliğini yapan militan elemanları zaman zaman izin almak şar 
tiyle çeşitli eylem ve Sendikal çalışmalarda kullanmaktayız. Böyle bir çalışmanın sayısız faydalarını 
görmekteyiz. 


Türkiye Maden-İş 
Sendikası 
VIL Bölge Temsilcisi 
Hakkı ÖZTÜRK 


MADEN-İŞ SAYFA: BEŞ | 


dbo SN 


Otomarsan işçilerinin Sarı 


Otomarsan işçileri uzun sü 
ren mücadeleden sonra fab 
rikalarında sarı sendikalara ka direndiler. Yanda 
ki fotoğraflarda fabrikaya 
gelen Maden - sendikası bölge temsilcisi Ergun 
carşılanması gö- 
İşçiler yemek saa 
nden böcek çıkan 
yemek kazanlarını dökerdir. 


Yuiarmiyız ? 


Uyan ey süleyman paşa 


Şu gençliği tutma taşa 


oyuyla geldin başa 
nacak milletmiy 


Emir Gelmiş hakanından 
İç işleri bakanından 
Amerikan notasından 

Biz korkacak milletmiyiz? 
Vatan bizim millet bizim: 
Su gençlik ki iki 
Satılanadır acı sözüm 
Biz satılık milletmiyiz? 


Aman polis vurma bana 
Bel bağlanmaz oldu sana 
Döndün vicdansızdan yana 


Biz yutacak milletmiyiz? 


Izsal İşçisi 
Rıza ALSAÇ 


“Amerikan Emperyalizmi ve onun 
uşakları bizimle baş edemezler, 


Bölgemiz Temsilcilik kurulu ( 3.6.1970 Amerikan Emperyalizmine (o uşaklık e- Sınıfsal kavgamızda gücümüzü, Anaya- 


çarşamba günü saat 18.30 da son olayları denlerin sözüm ona İşçi Liderlerinin) kong- sa, ve Sosyal Kanunlardan almaktayız. Onun 
görüşmek üzere Bölge Temsilci Vekili Hakkı re beyanlarını özel sayı çıkartmak suretiyle için de ne Amerikan Emperyalizmi, ne de 
ÖZTÜRK'ün B: ılığında toplanmıştır. işyerlerimize dağıtıldığını görmekteyiz. Bu onların uşakları bizimle baş edemezler. Çün- 
Genel Başkan Vekilimiz Sayın Hilmi satılmış kere satılmışların davranışlarını İş- kü, tarihi gelişim İşci Sınıfından yanadır. 
GÜNER'inde bulunduğu toplantının netice- çi Sınıfı affetmiyecektir. Amerikan Uşakları milliyetçilikten bahsinde Türk Halkına aşağıdaki bildiriyi yayın- Bir kere, ATATÜRK'ün bizi mahvetmek 50 Hu Meri öğütleyemezler. Zilamaya Kurulumuzca karar verilmiştir. isteyen emperyalizmi kovmak için tarihi kara, gercek milliyetçi tüm milli değerleri ya- 


TÜRK HALKINA : rarlar aldığı Erzurumda, Amerikan uşakla- gatan, milli kay nr konya 55 milli 
2 y GE 5 bağımsızlığımızı fikir ve eylem plânında sarının Kongre yapması Atatürk'e ihanettir. 


a iə A NE Bu Amerikan uşaklarının beyanlarını Özel ğa 75 qılıq sul ie .. L 
melleri yıkılmak üzeredir. Bu düzenin deva- £ EE x Sınıfının öncül de siyasal devrimi yap- 
7. HARE sayı (gazete) bastırarak İşci Sınıfına dağı- ə x 
mını arzu edenler Yahya Han formülünü uy- tılıması ise ihanetten öteye Vafam haimliğidir. maktır. Bunun aksini iddia edenlere İngiliz 
gulamak istemektedirler. Sendikamız Yahya 37 Y ` Emperyalizminin A Şanlığını yapan Daviş 
Han formülüne şiddetle karşıdır. İşçi sınıfı- Fabrika Müdürleriyle ortaklaşa çalı Vahdettin'in, Alman emperyalizminin ajannın siyasal yönelimi olmadıkça Türk Halkı- rak Devrimci Sendikamızı vede onun bi lığını yapan ENVER PAŞA "ların akibetlerinın mutlu olması düşünülemez. lerini yıldırmak kimin haddine, i nini kendilerine hatırlatmakta fayda gör- 


Kokuşmuş ve cilki çıkmış düzenin te- 


Çatır çatır yıkılmak üzere olan bu ko- nifi hakları için şehit vermiştir. Gerektiği mekteyiz. 


Saygılarımızla, 
Bölge Temsilciler Kurulu Adına Bölge Tem. 
Hakla ÖZTÜRK 


kuşmuş düzeni hâlâ ayakta tutmak isteyen zaman da her türlü faşist u; amalara kar- 
Yöneticilerin davranışları odikkâtimizi çek- 


mektedir. 


MADEN -İŞ SAYFA: ALTI İ 


Sendikalara karşı direnişi 


Direnen OTOMORSAN işçileri 


İZSAL fabrikasındaki grev 73 üncü gününe vardı, fotoğraf sendikamızın grevci işçilere para 
dağıtmasını gösteriyor. 


KARDEŞLER, sizlere şu bir kaç satırla 
seslenmeyi yararlı görüyorum. İşçi arkadaşlara 
seslenme imkânını bana tanıyan, insanların eşitliği için savaşan, işçi sınıfının devrimci örgütü 
Maden-İş sendikasına ve onun gazetesine teşekkür ederim. 

Sayın kardeşlerim günlerce gazetelerde ve 
radyolarda Amerikan emperyalizmine satılmış 
olan Türk-İş'in genel kongresini izlediniz. İşçi 
sınıfını kandırıp sattıkları apaçık ortada değilmidir? Bu ihanet şebekesinin başı Seyfi Demirsoy ve Halil 'Tunç'tur. Ve sözüm onlaradır: 
EY İKTİDARA SATILMIŞ HAİN KORKAK 
YÖNETİCİLER! BİR GÜN İŞÇİLER SİZİN 
GİBİ AMERİKAN EMPERYALİZMİNE BO- 
YUN EĞMİŞ, ONLARIN PARASIYLA İŞÇİ 
SINIFINA İHANET EDEN, TÜRK-İŞ PASA- 
JINDA AMERİKAN BALOLARI DÜZENLE- 
YENLERİN HESABINI SORACAKTIR. 

İşçi kardeşlerim. Bugün Türkiye'de işçi sınıfının düşmanları gün be gün ortaya çıkmaktadır. Büyük ATATÜRK daha. 1921'lerde «BİZİ 
MAHVETMEK İSTEYEN EMPERYALİZME 
KARŞI VE BİZİ YUTMAK İSTEYEN KAPİ- 
TALİZME» karşı savaşmaya ant içmişti. Şim- 


—Şömürüyü yok etmek için; hücum! 


di ise bizde sömürücü kapitalizme ve emperyalizme karşı elbet savaşmalıyız. Ve belki de savaşırken öleceğiz. Devrimciliğimizi, insan hakları eşitliğini gerçek zaferine ulaştırana kadar 
sürdürmeliyiz. Bugünkü durumda yoksulluk, sö 
mürü, eziyet, horlanma, işsizlik, tarihte görülmemiş bir noktaya varmıştır. 

İşçi Anayasanın verdiği hakları kullanayım 
der, grev yapar. Ama patronun da lokavt yap- 
ma hakkı vardır. Bu ne biçim grev hakkıdır. 
Anayasada «Devlet İşsizliği önler» der İstanbul 
da, Ankara'da, İzmir'de binlerce aç sefil işçi 
dolaşır durur. İşte Anyasanın uygulanması da, 
kanunların durumu da budur. Arkadaş kendin 
yap, kendin çıkar bu kanunları da. Böyle olursa aldanmayız, böyle olursa zafer ergeç bizim 
olur. 

Yıllardır üniversitelerde coplanan, kurşunlanan, öldürülen genç kardeşlerimiz neden bağırıyorlar haykırıyorlar. Elbet senin için. Neden 
sana namaz kıl, kuran oku, şu günah, bu günah 
derler, sonra da kendileri barlarda pavyonlarda 
çılgınca senden sömürdükleri pa ı yerler, sen 
öldürtürler. 
n? Ar- 


UYAN ARKADAŞ, 
ASIR YIRMINCI ASIRDIR. 


Yuvarlak laflarla uyutuluruz 
Asırlar boyu hep soyuluruz 
Bizi ezenlere dur diyeceğiz 
Bizi soyanlara ders vereceğiz. 


Ders verme zamanı geldi arkadaş 
Sarı sendikaları yok edeceğiz 

Yok etmek için DISK'e gireriz 
Kurtuluş yolumuz budur be dostlar 


İnsanca yaşamak bizim hakkımız 
Hakkımızı vermezler zorla alırız 
İşverenler bizi kanunla bağlar. 

Bağlar tutmaz oldu işçiler ağlar. 


Yapılan eylemler hak yolundadır 

İnsafsız işverenler yanlış yoldadır. 

İktidar erkanı işveren kalkanı rolünü 
oynar 


Bu gidişede dur diyeceğiz. 


Sinif olarak d üşünülmeyi: 
Haksızlıklara son verm 
Adaleti kuracak gene bizleriz 
Sınıfın için uyan arkadaş 


Sermayenin özü gene bizleriz 
İşveren gözüyle hor görülürüz, 
Deforme laflarla uyutuluruz — 
Türkiye için uyan arkadaş; 


RABAK A.Ş, Kablı Fabrikası İZMİT 
İşyeri Baştemsilcisi 
Neşat DEMİRCAN 


kasından vergi kanununu da dayadılar. Neden? 
Yutturamazlar! Bütçedeki açığı kapatmak, işçilere köylülere yoksul emekçilere yeni zamlar 
vergilerle kazıklamak için yapıyorlar bunları. 
Milyonerlere kapitalistlere birşey yok. Otelde 
mi yatacaksın: VERGİ, Tuvalete mi gideceksin; 
VERGİ. Vergi oğlu vergi. 

Artık güçlenmenin zamanı geldi. Hain, sarı, satılmış sendika şebekelerinden kurtulmanın 
zamanı geldi. Devrimci sendikalarda birleşme- 
nin zamanı geldi. Siyasi teşkilâtımızda birleşip 
mücadele etmenin zamanı geldi. Grev yapan, işgal yapan bütün işçi kardeşlerim dayanışmanın zamanı geldi. Amerikan emperyalizmine ve 
onun uşaklığını yapanlara dersini vermenin zamanı geldi. 

EMPERYALİZMİ YIKMAK İÇİN; HÜCUM! 
KAPİTALİZMİ YIKMAK İÇİN; HÜCUM! SÖ- 
MÜRÜYÜ KALDIRMAK içi 


SOSYALİST BAĞIMSIZ TÜRKİ 
BİRLİKTE KURMAK İÇİN; HÜCUM!... 


YUSUF YILDIRIM 


ii 


iss 


ANKARA'DA 
ÜSTÜN ÇELİK 
İŞÇİLERİ 
DİRENDİLER 

Üstün Çelik Fabrikası 
Ankara'da kurulu, İtalyan 
sermayeli galvaniz fabrikasıdır. İşveren, Mustafa 
Tuncel, Mehmet Şahin ve 
Osman Tuncekan adında- 
ki işçilerin, işine son ver- 

Maden - İş Sendikasının 
işçi temsilcileri, işverene 
gitmişler (arkadaşlarının 
yeniden işe alınmasını istemişlerdir. Patron buna 
«hayır» cevabımı vermiş 
ve fabrikayı terketmiştir. 
Maden - İş Sendikası An- 


mesine sendikal faaliyetle 
rinin sebeb olduğunu, bir 
yıl önce imzalanmış bulunan ve halen yürürlükte 
olan toplu sözleşme hükümlerini patronun dinlemediğini, sarı Metal - İş 
Sendikasıyla işbirliği yaptığını» söylemiştir. 
Üstünçelik işçileri fabrikanın kapısına «Bu vatan çıkarçıların değil emekçilerindir. Yaşasın işçi sınıfının iktidarı» gibi 
niş sonunda işten atılanlar işe geri alınmış ve işçi 


Sendika ve hak arama 
özgürlüğünü kısıtlamak is 


PATRONLAR 
İKTİDARI İŞÇİ 
EYLEMLERİNE 
KARŞI YENİ 
KANUNLAR 
HAZIRLIYOR. 


İşçi düşmanı olduğunu her 
zaman ortaya koyan iktidar, 
işçilerin hak arayan eylemle 
rine karşı yeni kanunların 
hazırlığı içindedir. 


Demirel | iktidarının, Aaa 
let partisi İstanbul Milletvekili İsmail H. Tekinel başkanlığında özel bir komisyo 
na hazırlattığı kanunlara göre, işçiler haklı bir direniş ey 


kanunlar patronlara her türlü haksız davranış fırsatı ver 
diği halde, işçilerin 

larını kısıtlamaktadır. 


imkân- 


İktidar, nice kanunlar çıkarsada, işçi sınıfının savaşını durduramıyacaktır. 


YARGIÇLARDA 
İKTİDARA 
KARŞI HAREKETE 
GEÇTİLER 


sürmekte olan işçi ve köylü 
hareketlerinin yanı sıra iktidarın hazırlamakta olduğu 


görevli olan yargıçlar ve sav 
cılar iktidara karşı bir bildi 
ri yayınlamışlar, personel ka 
nunu tasarısını protesto etmişlerdir. Aşağıda bildiriden 
bir bölümü yayınlıyoruz; 


«Gerçek değerlere saygı 
duyulmayan yasaların her 
gün 100 kez çiğnendiği, can 
güvenliğinin kalmadığı, faille 
ri bilinen jakat yakalanamayan sayısız cinayetlerin işlendiği, Atatürkçülere kıyıldığı, 
gericiliğe yeşil ışık yakıldığı, 
bu vurgun düzeninde karnını 
doyurmak için hırsızlık eden, 
çoluğunun, çocuğunun geçimini sağlamak için bir dönüm köy mer'asını tarla yapan, işgal eden, kendi güven 
liğini korumak zorunluğunda 


kara Bölge Temsilci vekili 
Halil BİRLİKSEVEN, «iş 


çilerin işlerine son veril- kutlu olsun. 


— Rejime bağlıyız. 

— işgallere karşıyız. 

— Patronsuz işçi olmaz 

— Başbakan bizim politikacımızdır. 

— İşçiler politika dışında kalmalı. 

— Patronlarla barış içinde yaşayalım. 

Yukarıda ki sözler, artık bir ihanet şebekesi olduğu kesinlikle ortaya çıkan Türk - 
İş'in yöneticileri tarafından geçenlerde yapılan kongrelerinde söylenmiştir. 
E Seyfi Demirsoy”un ve Halil Tunç'un ou 
$ demeçlerini okurken kızmamak elde değildir. 
Í Binlerce işçi üyesi ve milyonlarca parası olan 
# bir işçi örgütünün başındakiler, işçileri alidatmak yolunu tutmuşlardır. Bu yalan, sömürücü patronların ve onların iktidarının 
işine gelmektedir. Böylece patrona selam, 
muhabbete devam. 

Türkiyede 10 milyonun üstünde geliri 
gideri olan ışçi örgütünün durumu budur. 
Çünkü bu örgütün mayasında Amerikan doları vardır. 1966 yılında Türk-İş'in kadrosun- 
da çalışan 65 kişiden 32'sinin ücretini AID 
(Amerikan Yardım Teşkilâtı) veriyordu. 
ATD az gelişmiş ülkelerde CLA ile birlikte ve içiçe çalışmaktadır. 1962 yılında 
Türk - İşın ortalama aida tgeliri ayda 11 bin 


AMERİKAN YAR - 

DIM TEŞKİLATINDAN 

GELEN PARALAR. 
YETMİYOR. . 


teyen Üstünçelik patronu 
ma karşı, işçilerin eylemi 


lemine geçtikleri zaman 5 yı 
la kadar hapis cezasına mah 
küm edilebileceklerdir. Bu 


sw Türk-işin ihaneti bir daha belgelendi -- 


lira idi. 1963 yılına kadar AID Türk -İşe 1 
milyon 600 bin lira vermiştir. 1964'ten 1965 
sonuna kadar Türk - İş'in aidat toplamı 1 
milyon 900 bin lira idi, aynı sürede ATD'nin 
Türk-İş'e verdiği paranın toplamı 2 milyon 
600 bin lirayı aşıyordu. 

AID Türk - İş yönetimine, kara kaşları 
ve kara gözleri için vermiyordu bu paraları... Amerikan uzmanları vızır vızır niçin gelip gitsinlerdi? Türk işçisini pek sevdikleri 
için mi? Amerikan ATD örgütü Türk işçisini 
sevse, Anadoluyu sömüren yatırım projelerine şartlı kredi açmaz, bizim yerli patronların palazlanması için destek olmaz, yeraltı 
servetlerine el atmazdı Türkiye'nin... Petrol piyasamızı kontrol etmek ve sağmak için gelen bir yabancının işçimize dost olacağını iddia etmek en hafifinden yalan söylemektir. 

Öyleyse ATD niçin Türk - İş'e el atmıştü? 

Bir cümleyi Türk - İş yöneticileri söylemesin diye... 

O cümle de şudur: 

İŞÇİLER İKTİDARA GEÇMELİ! 

Bakınız, büyük cerbeze ve m içinde nutuklar atan Türk - İşli yöneticilere!, 


personel kanununa karşı Dev 
let memurlarıda harekete geç 
mişlerdir. Ergani Adliyesinde 


silâh taşıyan kişilere ceza 
vermekten huzursuzluk duyuyoruz.» 


Bu cümleyi söyliyemiyeceklerdir. Demokrasi 
ye bağlılık, rejim konusunda hassasiyet 
gençliği kınama, sosyal adalet, işçinin hakkı 
genel grev hakkı, İsmail Hakkı... bunları 
hepsi kürsüden söylenir. Ama bir tek cüm: 
le söylenemez: 

İŞÇİLER İKTİDARA GEÇMELİDİR 

— Suyun başında patronların iktidaı 
bulundukça, Türkiye kurtulamaz. Türkiye' 
nin kurtuluşu işçinin, iktidara geçmesiyl 
mümkündür. Bugünkü patronlar iktidarı, iş 
çiyi habire sümürtmektedir. Bunu yok etme 
için siyasi eyleme girmeli, iktidara geçmeli: 


İşte bunları söyleyemez Türk - İş lide 
leri, Türk işçisine... 

Ve bunun içindir ki milyonlar ve mi 
yonlar döner ortalıkta işçiyi uyutmak ve a 
vutmak için... Kongreler de bu milyonları 
harcamalarını ibra etmek üstüne formalitey 
le açılır, formaliteyle kapanır gider... 

İşçi sınıfı her ay aidat verdiği bu hain, 
işçi örgütünü tanımalıdır ve gerçek işçi sendikasıyla, sahtesini ayırt etmelidir. Tür) ğ 
in patronlarla ve patronlar iktidarıyla, 
sınıfı aleyhine kurduğu ortaklık, ancak böy: 
le yıkılır. 
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İSÇİDEN TORA.- 
NAN ALTI MİLYON 
YETMİYOR. 
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VAR... LİDA... 


TÜRKİS GÖBEK... 


YETMEZ /... 
İSCİDEN ALINAN 
AİDAT ARTTIRILMALIDIR. 


| MADEN - İŞ SAYFA: SEKİZ | 


yazı yarışması 


işçi sınışının kurtuluş yolu nedir? 


İZMİR 
ZİRAİ DONATIMDAN 


FEHMİ CEYLAN 
YAZIYOR 


Aziz Kardeşlerim, kaderdaşlarım elimdeki gözü yaşlı kalemimle; sınıf nedir Türkiyede işçi sınıfının durumu nedir? işçiler nasıl yaşamaktadırlar? 
işverenler nasıl yaşamaktadırlar? Bu fark neden 
doğmaktadır? işçiler bu yaşadıkları hayattan nasıl 
kurtulacaklardır? ışığı altında sizleri elimden geldiği kadar bilgi ve görgümle ikna etmeğe çalışacağım: Konuya girmeden evvel, Türk işçisi için caasiperane çalışan. ve bizlere bu yazışma imkânınıda 
sağlayan Maden-İş Sendikamızın yöneticilerine tzşekkür etmeyi bir borç bilir hepinize sevgi, saygı ve 
hürmetlerimi sunarım, (Sınıf Nedir:) Sınıf benzeri 
işlerle iştigal eden, ayni haklara sahip olan kazanç 
ve yaşantısını bu yönden temin eden bir zümredir. 
(Türkiyede işçi sınıfının durumu:) Bu düzenin idarecileri biz işçilere maddi ve sosyal haklarımızı 
ancak ölmiyecek kadar vermek mecburiyetinde 
olup, şahsi çıkarlarını düşünen bu düzenin idarecileri ve onların hempaları tarafından bu düzenin 
devam ettirilmesi için siz işçi kardeşlerimi çeşitli 
yalan ve iftiralarla kandırmak ve oyalamak mecburiyetindedirler. Çünkü çeşitli nedenlerle tahsil yapamayıp kader defterimize işçi damgası vurulan 
bizlere emeğimizin karşılığı tam olarak verilirse, 
bir Avrupalı gibi yaşamağa başlıyacağız. Evlatlar:- 
mıza yeteri kadar tahsil yaptırabileceğiz. Evlatlarımız tahsil ve görğüleri sayesinde, enaz halahazırda 
bu düzeni devam ettiren önderler kadar seçimlerde 
reylerini nereye ve kime vereceklerini bileceklerdir. 
İşte o zaman bu düzen suda sabun erir gibi yok 
olup gider. Bu düzenin idarecileri eğer biz işçilere emeklerimizin karşılığını tam olarak verirlerse 
bu hal başlarına muhakkak gelecek ve düzenleri bozulacağından bizlere bu fırsatı vermemek için bu 
düzende taktik ve parola işçinin emeğinin karşılığı 
ölmiyecek ve evlatları tahsil yapamıyacak kadardır. 
Velhasıl işçinin evladı işçi, memurun evladı memür, komprodorun evladı komprodor olsun derler. 

Vatanımıza askerlik görevimizi tam olarak seve seve yapıyoruz. Bir harp esnasında en.önde göğüs geren yine biz oluyoruz. Devlet için belirli bir miktarda vergiyide seve seve veriyoruz. Gece gündüz en ağır en tehlikeli en pis 
yerlerde biz çalışıyoruz. Buna rağmen bizlere 3-4-5 
sınıf muamelesi yapılıyor?. Biz işçi sınıfının kabahatı çeşitli nedenlerle tahsil yapamayıp kader defterimizin başsahifesinde koskoca bir işçi isimli 
damgasına mahkum olmasımıdır? (İşçiler nasıl yaşamaktadırlar:) Yukarıda'da bahsettiğim ve izahı- 


na çalıştığım gibi bizler herşeyden mahrum kibar 
bir mahküm gibi yaşamaktayız. Düzenin böyle oluşu 
nedeniyle bu düzenin idarecileri biz işçi kardeşlerini 
cenabıhakkın varlık ve nimetlerinin bazılarından hiç, 
bazılarından ölmiyecek kadar istifade ettirmektedir- 
Ter. (İşveren yaşantısı:) Bunlar zengin, kapitalist yani 
komprador sınıfı olup, memur ve işçi sınıfı gibi devletin mecburi vergi ödeme çemberi kıskacına alınmamışlardır işte bu sınıf biz işçi kardeşlerinin emeklerinin karşılığın tam olarak vermemek suretiyle bizle- 
ri sömürdükleri gibi, biz işçi sınıfının sırtından ve 
diğer yollardan kazandıkları milyonlarca liraya karşılık bazı kalem oyunları ile kendi hesabına göre 
devlete vergi ödediği hepimizin malumudur. 

Bu vaziyet karşısında komprodor sınıfı işçi sınıfını sömürdüğü gibi devleti'de sömürmektedir. 
Devlet tarafından başıboş bırakılan bu komprodor 
sınıfı mala, mülke, paraya, garkolunmuşlardır. Para 
herşeyi yapabileceğine göre komprodor sınıfının yaşantısını sizlerin hafızalarınızdaki canlandırmalarınıza bırakıyorum. Bu acıklı halin devlet bütçesinin belini büktüğü gibi şerefli Türkiyemizin sanayii'de heryönde çağ değiştirmekte olan dünyanın medeni 
memleketler seviyesine biran evvel ulaşmasına mani olduğu kanısındayım. (Bu fark neden doğmaktadır:) Bu fark yukarıda izahına çalıştığım düzen bozukluğundan doğmaktadır. (İşçiler Bu yaşadıkları hayattan nasıl kurtulacaklardır:) Bu kökleşmiş kötü 
yaşantı yani düzen ister bizim zamanımızda olsun 
ister bizden sonraki nesillerin zamanında olsun muhakkak surette değişmek mecburiyetinde olduğuna 
ve değişeceğine bütün kalbimle inanmaktayım. Bu 
yaşadığımız acı hayattan kurtulmak istiyorsak hatır 
ve inadı bırakalım. Geçmiş günlere bir sünger çekelim eğer üzerimizde cehalet kırpıntıları var ise onları 
da silkinip atalım şu andan itibaren and içelim her 
zaman her yerde el ele verelim birimiz nerede hepimiz 
orada olalım. Bu durumu pazara kadar değil mezara kadar devam ettirelim. Benim sevgili işçi kardeşlerim. Burada sözlerimi bitirmek üzere iken hepinize sonsuz sevgi saygı ve hürmetlerimi sunarım. 


Türkiye Zirai Donatım Kurumu Bölge Müdürlüğü 
Yedekparça Servisi Tezgahtarı ve 
Maden İş Sendikası Üyesi 
MEHMET FEHMİ CEYLAN 
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MAKSAN FABRİKASINDAN 
EMRULLAH CANDAN 
YAZIYOR 


Türkiye'de bugüm her yönü ile birbirinden 
tamamen ayrılmış iki sınıf bulunmaktadır. Bu 
sınıflara ister işçi sınıfı ile patron sınıfı, ister 
sömürülenlerle sömürücüler, ister proleterya sınıfı ile komprador burjuva Sınıfı veya isterse 
emekçi sınıfı ile kapitalist sınıfı ismi verilsin; 
daima çoğunluktaki çalışıp alın teri ile geçimini sağlamaya çalışan sınıf ezilmekte, çalışmadan sadece alın teri dökenlerin emeklerini çafanlar ve aklın almıyacağı karanlık yollardan kazandıkları ve bugünkü düzenin meşru saydığı 
zenginliklerinden başka meziyetleri olmıyan 
apanlıktaki bir sınıf ezmektedir. 

Her ne kadar ATATÜRK imtiyazsız sanıfsız bir kitleyiz dediyse de, bu deyim ne yazık ki, 
merhum ATATÜRK'ün ideali olmaktan ileri gidemedi. Vefatı üzerine bu idealin gerçekleşmesi 
imakünu da, temeli atılmış olan diğer devrimler 
gibi yok edildi. 


Bugün ATATÜREçü geçinen birçok kimse 
ATATÜRK'ün ba deyimini kendilerine sormaye yaparak bu sınıfları ne kadar inkâr ederse etsin emekçi sınıfı ile kapitalist sınıfı beyazla siyah gibi birbirinden ayrılmıştır. Öyle ki bu 
ayrılık hem ekonomik hem de sosyal yönden 
çok derin uçurumlar meydana getirmiştir. 

Çevremizde; dünyad ane kadar el emeği 
ürün varsa hepsinin yaratıcısı, yapıcısı emekçi 
yani işçidir. Durum böyle iken bir inşaat işçisi 
kendi emeğinin eseri olan lüks apartmanlara 
inşaat bittikten sonra bir daha adımını atamaz, 
ömrü gecekondularda çürür. Bir fabrika işçisi 
imal ettiği makinalardan bir tanesine sahip olamaz, bu makinayı kapital sahibi hesabına çalıştırır, patronunun servetine servet katar. İşçi üretir parasını patron alır ve işçiye ölmeyecek kadar bir para verilir. Bu misalleri ne kadar 
uzun yazarsak, yazılacak o kadar hatta çok 
daha fazla dert kalır... Parasızlıktan okuyamayan işçi çocukları, çalışmazsa ailesi sefalete 
düşecek diye öğrenimini yarıda bırakan köylü 
çocukları, kazancı nekadar az olursa olsun en 
büyük patrondan daha büyük oranda vergi 
vermek zorunluğu... v.b. 

Sanki işçi yalnız çalışmak, devletin vergi 
yükünü, yurdun savunma görevini omuzların» 
da taşımak ve bir avuç haramzadeyi rahat yasatmak için bu dünyaya gelmiştir. Ömrü bo: 
yunca çalışır yılda bir kere onbeş günlüğüne 
olsun tatil yapıp bir sayfiyeye gidemez. Kazara böyle bir şey yapsa bütçesinde meydana gelen açığı kapatmak için bir sene boyu anasından emdiği burnundan gelir. Belki onbeş gün- 

ge (Devamı 12. sayfada) 
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TOPLU SÖZLEŞMELER 


Singer 
sözleşmesi 


Sendikamızla, 4. Bölge 
Temsilciliği sınırları içinde, Maltepe'de kurulu, 
SİNGER SANAYİİ A. Ş. 
arasında 600 işçiyi kapsayan I. dönem Toplu İş 
Sözleşmesi, işyerinde yapı 
lan merasimle, üyelerin hu 
“zurunda imzalanmıştır. 

İmzalanan bu sözleşme 
ile üyelerimize şu haklar 
sağlanmıştır: 

Sözleşme, 1.1.1970 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, iki sene müddetle yü 
rürlüktedir. 

İşyerinde, asgari ücret; 
Sözleşmenin 1. yılında saatte 275, 2. yılında ise saatte 300 kuruştur. 

ÜCRET ZAMLARI: 

I. yl: 1.1.1970 tarihinden itibaren, üyelere saat 
te 100 kr. 

IL yıl: 1.1.1971 tarihinden itibaren, üyelere saat 
te 100 kr. zam yapılacaktır. 

YILLIK İKRAMİYE: 


5——. 


Pon 


il 
i 


2... 


genin veə sağ 


200 


bizə dron 


İşyerinde, saat esasına 
göre ikramiye sistemi getirilmiş olup, bu ikramiye 
nin gün olarak ortalama- 
sı, 37 yevmiyelerine tekabül etmektedir. 

Yılık Ücretli izne çıkan 
üyelere, izin parası % 20 
zamlı olarak ödenecektir. 
ULUSAL BAYRAM VE 
GENEL TATİLLERDE: 

Muvaffakat edip, çalışan üyeler, “6 100- zamlı 
ücret alacaklar ve ayrıca 
pazar günü çalışmaları da 
Yo 100 zamlı olarak ödene 
cektir. 

Dini bayramların arefe 
günleri, yarım gün çalışıla 
cak ve ücret tam olarak 
ödenecektir. 


TAHSİL YARDIMI : 
Üyelerin tahsilde olan 
çocukları için; 
İlk öğrenimde olan her 
bir çocuğa yılda 150. TL. 


Orta öğrenimde olaa 
her bir çocuğa yılda 175. 
TL. 

Yüksek öğrenimde olan 
her bir çocuğa yılda 200. 
TL. tahsil yardımı verilecektir. 

Yemek listelerinin tanziminde, Sendika Temsilci 
leri bulunacak ve Ramazan ayında yemek yemeyen üyeler net 400 kr. a- 
Tacaklardır. 

YAKACAK YARDIMI: 

Yakacak yardımı olarak, Ağustos ayında öden 
mek şartıyle, 225.— TL. 

Sosyal Sigortalar K.nun 
ödemediği ilk 2 günü, 10 
gün ve daha fazla istirahat alanlara İşverence ödenecektir. Ayrıca, Singer 
mamüllerinden üyeler ten 
zilâtlı olarak istifade edecekler, fevkalâde hallerde, 
ailevi durumları ile ilgili 
haberler, üyelere duyurulacak ve ziyaretçilerle gö 
rüştürülecektir. 

Ayrıca; senede iki kat 
iş elbisesi ve 50.— TL. de 
gerinde iki çift ayakkabı 
verilecek. (Bir çifti 50.— 
TL. değerinde). _ 

Evlenen üyelere 500, — 
TL., Doğumu olan üyelere 
500.— TL., işçinin ölümünde 3000.— TL., yakm 
larının ölümünde 500.— 
TL, yardım yapılacaktır. 

Bunlardan başka, Sendikamızın Genel prensiple 
ri içinde Sendikal - haklar 
sağlanmış, temsilcilere sen 
dikal yönden teminatlar 
sağlanmıştır. 


Dümeks 
sözleşmesi 


Sendikamız, IV. Bölge 
Temsilciliğine bağlı, DÜ- 
MEKS İthalât İhracat ve 
Pamuk Tic. A. Ş. arasındaki Toplu Sözleşme müzakereleri anlaşma ile neticelenmiş, üyelerimize aşağıdaki haklar sağlanmış 
tır. 

I — ÜCRETLER : 

A) ASGARİ ÜCRET: 

İşyerinde asgari ücret, 
kanuni asgari ücrettir. An 
cak, işyerine yeni giren ve 
tecrübe dönemini geçiren 
işçi, Sendikaya üye oldu- 
Zu takdirde, ücret zamları ve diğer sosyal yardım 
lardan istifade edecektir. 

B) ÜCRET ZAMLARI: 

I. Yıl zammı: 1.1.1970 


tarihinden itibaren, Sendi 
ka üyelerinin yevmiyeleri 
ne 4.— TL. zam yapılmış 
tr. 

IL. Yıl zammı: 1.1.1971 
tarihinden itibaren. Sendika üyelerinin yevmiyelerine 6— TL. zam yapılmış 
tır. 


H — İKRAMİYE : 


Üyelerimize yılda, 1 ma 
aşları tutarında ikramiye 
verilecektir. 


M — SOSYAL 
YARDIMLAR : 

a) Ewlenme Yardımı 
500.— TL. 


b) Doğum Yardımı 500. 
TL. 

c) Üyenin ölümü halinde; eşine, çocuklarına veya ana - babasına 1.500.— 
TL. 

d) Üyenin; eşinin, çocuklarının veya ana - ba- 


basmın mü halinde üye 
ye 500.— TL. 

e) Çocuk zammı 10.— 
TL. 


f) Sünnet Yardımı: Üyenin çocuğunu sünnet ettirilmesi halinde 300.— 
TL. sünnet yardımı verilecektir. 

g) Tahsil Yardımı : 

— Üyenin ilk okula giden her bir çocuğuna 100. 
TL. 

— Üyenin orta ve lise- 
ye giden her bir çocuğuna 250.— TL. 

— Üyenin yüksek öğre 
nimde olan her bir çocuğuna 300.— TL. tahsil yar 
dımı verilecektir. 

h) Yakacak Yardımı: 
Üyelere her yıl 300.— TL. 
yakacak yardımı yapılacaktır. 

i) Yıllık ücretli izin yar 
dımı: Yılık ücretli izine 
çıkan üyelerimize 300. — 
TL. izin harçlığı verilecek 
tir. 

k) Askerlik Yardımı: 
Askere giden üyelere 1/2 
maaşları tutarında yardım 
yapılacaktır. 

1) Sosyal Sigortalar has 
tahanesine giden üyelerin 
hastahaneye gidiş - dönüş 
ve muayenede geçen süre 
lerdeki ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmıyacağı gibi, S. S. K. ca 5 
gün ve daha fazla verilen 
istirahatlerde, ödenmeyen 
ilk 2 günün ücreti İşveren tarafından ödenecektir. 


ISCI KİTAPLIĞ) 


Yazarlara, yayınevlerine 


Bu sütunda işçilere kitap tanıtması yapacağız. X 

Yayınladığınız ve tanıtılmasını istediğiniz her kitaptan iki adet olmak üzere cMaden - İş gazetesi, işçi kitaplığı, Nuruosmaniye cad. Alibaba Türbe Sok. No: 18 Cağaloğlu — İstanbul» adresine gönderiniz. 


Yukardaki maddelerden 
başka üyelerimize çeşitli. 
Sendikal haklar ve diğer 
menfaatler sağlanmıştır. 
'Temsilcilere sendikal yönden teminatlar sağlanmıştır. 


Bahariye 
sözleşmesi 


Sendikamızla, 6. Bölge 
“Temsilciliği hudutlar: içeri 
sinde bulunan Bahariye 
Demir Çekme İktisadi ve 
Sınai Tesisat ve İşletme 
A. Ş. arasında, 250 işçiyi 
kapsayan Toplu İş Sözleş 
mesi 30.5.1970 tarihinde 
imzalanmıştır. 

İmzalanan bu Sözleşme 
ile üyelerimize şu haklar 
sağlanmıştır: 

YÜRÜRLÜK: 1.5.1970 
tarihinden itibaren 2 yıl, 

ASGARİ ÜCRET: İşyerinde, saatte 275 kuruştur. 


ÜCRET ZAMLARI: L 
yıl: Saatte 90 kuruş, 

H. yıl: Saatte 70 kuruş, 

1.1.1970 tarihinden itibaren, L yıl 90 kuruş zam 
farkları, 5 aylık fark) ödenecektir. 


YILLIK İKRAMİYE: 

Kıdem senelerine göre: 
ikramiye. 

1 sene ilâ 3 sene 
kıdemi olanlara 18 
Tük, 

3 sene ilâ 5 sene 
kıdemi olanlara 18 
Tük, 

5 seneden fazla kıdemi 
olanlara 44 günlük ücret- 
Teri tutarında ikramiye ve 
rilecektir. 

Fazla mesailere, üyeler 
zorlanamayacak. 

Pazar günü fiili çalışma 
lar % 100 zamlı ödenecektir. 

— Evlenme halinde üye 
ye 6 gün, 


— Eş, çocuk, ana, baba 
ölümünde 3 gün, 
— Eşinin doğum 
ması halinde 2 
izin verilecek. 
SOSYAL 
YARDIMLARDA: 


yap- 
gün ücretli 


Evlenmede 500.— TL. 

Doğumda 300.— TL. 

Ölümde 2000.— 350.— 
TL. 

Her çocuk için ayda 10. 
"TL. çocuk zammı, 

Üyelerin, tahsilde olan 
her bir çocuğuna yılda; 

İlk öğrenimde 50.— TL. 

Orta öğrenimde 100.— 
"PL. 

Yüksek öğrenimde 200. 
"TL. tahsil yardımı yapılacaktır. 

Ramazanda yemek yemiyen üyelere, net 350 kr. 
yemek bedeli, 

Askerlik yardımı 
rak, 300.— TL, 
Kurumunun 
mediği ilk 2 günün 
10 gün ve daha fa 
rahat alanları 
ödenecek. 


YAKACAK 
YARDIMI: 

Üyelere her yıl Ağustos 
ayında 250.— TL. yakacak yardımı yapılır. 

Yılda 2 çift iş elbisesi 
ve 2 çift ayakkabı verilecektir. 

Ayrıca üyelerimize Sendikal yönden haklar ve 
menfaatler sağlanmıştır. 


ola- 


MADEN - İŞ SAYFA: ON İ 


Yurdumuzun ünlü yazarla 
rından. Orhan Kemal öldü. 
Orhan Kemal ömrü boyunca 
yazdığı hikâyelerde, romanlarda, oyunlarda, alınteri ile 
yaşayıp, ezilen sömürülen in 
sanları anlattı. 


Onun kahramanları, yoksullukla, hayatla mücadele e 
den çileli işçiler ve köylülerdi ve bu kahramanlar, i 
köylünün savaşı geliştikçe da 
ha da ölümsüzleşeceklerdir. 
İşçi sınıfı kendinden yana, 
aynı savaşın içinde olan ya- 
„zarları, sanatçıları tanımalı- 

Tarr. 


Disk'in bildirisi 


Gençlik yıllarında fabrika 
larda işçilik yapan, işci sınıfından yana kalemiyle savaş 
tığı için hapishanelerde ya 
tan Orhan Kemal'in ride 
bıraktığı kitaplardan bazıları şunlardır: GREV, KAR- 
DEŞ PAYI, İŞSİZ, MURTA 
ZA, VUKUAT VAR, HA- 
NIMIN ÇİFTLİĞİ, GUR- 
BET KUŞLARI, BERE- 
KETLI TOPRAKLAR ÜZE 
RİNDE. 

Ayrıca DİSK yönetim kurulu ve Gıda: endikası Or 
han Kemal'in ölümüyle ilgili bir bildiri yayınlamışlar, iş 
çi sınıfına başs: 1 dilemişlerdir. 


———. 
UYANIŞ 


Gittiğimiz her kapıdan 
çevrildik 
Bu yolda günlerce işsiz 
gezdik 
Alın yazı kaderimiz değil 
Patronların sillesini yedik. 


Sessizlik gönlümüzde kin 


oldu 


Patronlar milyoner oldu 
Sor bakalım işçi kardeşine 
Yediği ekmek ir oldu 


Tutalım kuralım arkadaşlık 
Şehit oldu yüzlerce kardaşlık 
Bitti yapılan zülüm bu açlık 
Maden-iş'le kurduk sırdaşlık 


Elbet durur çağlayan 
Birgün güler ağlayan 
Sonundan hiç korkmasın 


Sınıfı için savaşan. 


Magırüs Otobüs, Fab. 
Tornacı: Nazım HANÇER 


NAZIM HANÇER 


dertleşelim 


DİSK Yürütme Kurulu şu bildiriyi yayınlamıştır: 

«Hükümetin son günlerde izlediği politika, 
lerin ve tüm emekçi halkın zararına olarak 
atli gelişme göstermiştir. Gerek vergileme 
politikasındaki tutumu, gerekse kamu görevlilerine karşı takındığı bölücü, dengesiz davranışı 
iktidarın Anayasaya bağdaşmaz zihniyetinin 
en taze ürünleridir. 

Hele Meclise verilen 274 ve 275 sayılı yasaları değiştirme amacı güden tasarılar, bu tasarılara ilişkin görüşler ve eylemler bu iktidarın 
kişiler, kurumlar ve örgütler karşısında tarafsızlığı elden bırakıp partizanca bir gayrete düstüğünü ispatlamıştır. 

Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk Erzurum'da 
yaptığı konuşmalarda Meclise verdikleri tasarı 
ile DİSK'i kapatacaklarını açıklamış, Anayasaya yüzde yüz aykırı olarak, Türkiye'de yalnız 
bir tek işçi Konfederasyonunun kalacağım, 
DİSK”i tasfiye edeceklerini söylemiştir. 

DİSK, Anayasa ilkelerini savunan devrim 
ci bir kuruluştur. DİSK'i kapatmayı amaç biler 
çabalar sadece Anayasayı rafa kaldırmak ve 
Anayasaya aykırı kanunların zoruyla sermaye 


— İŞ Sorumlu Yönetmen: 
Türkiye Maden, Madeni Kemal Sülker Yazışma ve yönetim ye- 
a ve Makina sanayi Bu sayıyı hazırlayan ri Cağaloğlu Nuruosma- 
işçileri sendikası adına, Ali Özgentürk nıye, Ali Baba Tü: 


Sahibi : 
Genel Başkan 
Kemâl Türkler 
mama mama 


Dizgi ve Baskı 
Osmanbey Matbaası 


sınıfının mutlak hakimiyetini sürdürmek niyetle 
rinin görüntüleridir. Oysa gücünü Anayasadan 
alan ilkelerin savunucusu olan ve her işyerinde 
üyesi, tarafdarı ve savunucusu bulunan gerçek 
bir işçi konfederasyonunu bir kanun maddesiy- 
le yok edeceklerini sananlar, gerçeğin sert taşına başlarını vuracaklardır. Anayasamız, Anayasayı savunan ve koruyan güçler varken hukuk 
kurallarını hiçe sayan bir tutumla DİSK) kapatmaya yönelmek, toplumdaki huzursuzlukları 
yoğunlaştırmadan yarar ummak olur. Bu ise, 
öteden beri bu iktidara karşı duyulan çeşitli 
kuşkuları güçlendirmeye hizmet eder. 

Tekrar ediyoruz: 

Anayasaya aykırı yolda dolu dizgin at koşturmaya hevesli olanlar akıllarını başlarına almalı, toplumu sonu gelmez bunalımlara itecek 
sonuçlar için duygusal ve kısa ömürlü yasalara 
bel bağlamamalıdır. DİSK, mutlaka yaşı acak 
ve gittikçe güçlenerek ilkelerinin gerçekl 
görecektir. Anayasanın «Hukuk Devleti il 
ni kaldırmadan ve de demokratik rejimi, de; 


tirmeden, DİSK'i yok etmeye ne Seyfi Öztürk'- 
ün ve ne de onun iktidarının asla gücü yetmeyecektir, hayalleri kursaklarında kalacaktır. 


Sok. No. 18 İstanbul 
el.: 27 06 88- 2757 44 


YARALI MAHMU 


hele bir, 


Emekçi Sınıfının 
ük 
Yazarı öldü 


Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük hikâye, roman ve oyun yazarı Orhan Kemâl'in 
ölümünü gazetelerden öğrenmişsinizdir. Ne 
yapmıştır Orhan Kemâl, neler yazmıştır, 
kimler için yazmıştır? Bu sorulara karşılık . 
bulmaya çalışalım: 

Orhan Kemâl emekçi sınıfının yazarıdır. 
Bütün eserlerinde bu sınıfın insanları yer almış ve yaşamıştır. Çukurova'daki ırgatlardan İstanbul'daki işçilere kadar, Beyoğlu'- 
na düşmüş artist namzetlerinden terkedilmiş 
çocuklara kadar, ezilen, sömürülen bütün insanlar girmiştir Orhan Kemâl'in eserlerine. 
36 kitabının 36'sında da bir tek nabız atar, 
halkın nabzıdır o. Bu yüzden hapislerde yatmış, tutuklanmış, her türlü baskı yapılmıştır. Ama o yılmamıştır. ve köylü, smıfının mücadelesine inanan kişilere vergi bir 
inançla, umutla sarılmıştır mesleğine. 

Orhan Kemâl karamsar değildi. Yıkılmış, tutunacak dalı kalmamış i sanları bile 
yazarken umutsuzluğa düşmezdi. İnsandaki. 
hele emekçi sınıfından olan insanlardaki direnme gücünü ve isyan duygusunu hiç u- | 
nutmazdı. Onun eserlerini okuyup da «Bu 
memleket, bu dünya düzelmez» diyen birine 
rastlayamazsınız. Hikâyelerinde, romanların- 
da ve oyunlarında sömürülen sınıfların, sömüren sınıfları mutlaka alt edeceği inancı 
vardır. O Türkiye emekçisini en iyi tanıyan 


bir yazardı. Orhan Kemâl hayatı boyunca 
Türkiye işçi sınıfının yaptığı ve yapacağı 


mücadeleyi birgün olsun gözünden ırak tutmamıştır. Onu bu kadar büyük bir yazar 
yapan biraz da bu özelliğidir. 

Orhan Kemâl egemen sınıfların, işbirlikçilerin, Babıöli patronlarının karşısında 
küçülmemiş, en küçük bir taviz vermemiştir. 
Bu büyük yazar ve büyük usta edebiyat 
dünyasının ali - cengiz oyunlarına gelmemiş 
ve yine edebiyat dünyasındaki katakullilere 
hiç yüz vermemiştir. 56 yıllık hayatında ne 
polise, ne iktidara ne de edebiyat imparatorlarına «Aman, sen bilirsin» dememiştir. 
Orhan Kemâl'in unutulmaması ve örnek alınması gereken yanlarından biri de budur. 

Bizlere düşen görev önemlidir: Orhan 
Kemâl'in kitaplarını okumalı ve okutmalıyız. 
Özellikle edebiyata meraklı arkadaşlarımız 


mutlaka okumalıdırlar. Orhan Kemâl'in eser 
i sınıfının 


lerini okumayan bir insan emel 
gücünü, insan onurunu ve hay 
yamaz. Orhan Kemâl bu kadar çileyi boşuna 
çekmemiştir ve bu kadar kitabı da lâf olsun 
diye yazmamıştır. Onun amacı sosyalizmin 
şartlarını hazırlamak, sosyalizmin kuruluşunu hızlandıracak bir ortam yaratmaktı. Eğer Orhan Kemâl'i iyi okur, iyi anlarsak ve 
birgün emekçi sınıfı içinden bir Orhan Kemâl daha çıkarsa-ki çıkacaktır-o zaman bu 
büyük yazarımızın anısını yüceltmiş ve adını bir kat daha ölümsüzleştirmiş oluruz. 


MADEN -İŞ SAYFA: ON BİR 


ihtar ediyoruz 


Be (Baştarafı 2. de) 

3 — Mesele Hâkim yokluğunda değildir. 
İstanbulda 6 tane sulh mahkemesi vardır. Bu 
mahkemeler 1 yıl içinde 500 civarında davaya 
bakmakta, iş azlığından 1 hafta ile 20 gün arasinda duruşma talikleri yapılmaktadır. Bu mahkemelerin dışında bulunan 18 tane Asliye Hukük Mahkemesinde de davalar süratle görülmektedir. 
Kaldı ki, hâkim olmasa dahi, yukarıda iza- 
“hı edilen durum sebebiyle, kanunun öngördüğü 
çabukluk ve ucuzluğun temini için gerektiği kadar hâkimin görevlendirilmeleri de şarttır. 

NETİCE: 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, iş Mahkemelsrinin açılmaması dolayısiyle davaların süratle 
bitmemesi ve her geçen gün daha uzayan talik 
süreleri verilmesi nedeniyle üyelerimiz aşağıda 
göstereceğimiz zararlara uğramaktadırlar. İşçiler: 

1 — İktisaden zayıf olmaları nedeniyle, gegirdiği bir işkazası veya işten çıkartılması neticesinde olan alacağını beklemeğe tahammülü olmadığından işverenin teklif ettiği cüzi miktarları 
kabul etme yoluna gitmektedirler. 

p — Yine davaların çok uzun sürmesi nedeniyle, şahitlerin temin edilmesi imkânsız hale 
geldiği gibi olayı teferruatıyla hatırlamaları da 
çok zor olmakta bu yüzden haklar zayi olmaktadır, 

3 — Yine hâkimler iş çokluğu yüzünden 
dosyalara bütün uğraşmalarına rağmen gerektiği 
gibi hâkim olamamakta ve işten boğulma durumuna gelmektedirler. 

4 — Davaların uzaması neticesinde bir hak 
alınsa bile aradan geçen zaman paranın satın ol- 
ma güçünü düşürdüğü gibi 705 gibi bir faizin de 
işlemesi işverenlerin işçilerin haklarını vermeme- 
Jerine ve mahkeme yolunu seçmelerini sebep olmaktadır. Bu yüzden işçiler maddi zarara da uğramaktadırlar. 

Üyelerimizin bütün uğradığı bu zararları, 
haklarında ihtarda bulunduğumuz Başbakan Süleyman Demirel ile Adalet Bakanının İş Mahkemeleri Kanununun, görevlerini yapmamak suretiyle, işlemez hale getirmeleri neticesinide doğurmaktadır. Kendilerinin hizmet kusurları açıktır. 
Büyük Millet Meclisinde bütçe konuşmalarında 
da bu mevzuda tenkitler yapılmasına ve verilen 
cevaplarda İş Mahkemeleri açılacağı bildirilmesine rağmen hâlâ açma yoluna gidilmemesi, kusur 
dışında, kastlarını da göstermektedir. 

Üyelerimizin bu yüzden uğradığı ve bundan 
sonra uğrayacağı zararlar dolayısıyle kendileri 
hakkında her türlü tam kaza davalarının açılacağım ihtar ederim. 


işçi sınıfının 
kurtuluş yolu ? 


Be (Baştarafı 9. da) 
de veya ayda bir sinemaya gidebilir. İşçilerin, 
köylülerin büyük bir çoğunluğu tiyatronun nasıl bir şey olduğunu bilmez. Oysa istense sine- 
ma ve tiyatrodan hem eğlendirici hem de öğretici olarak yararlanmak kabil, bu gibi halk ço- 
Zunluğuna yararlı işler yapmaktan bucak buek kaçan bu günün yöneticileri, işçinin vergisi 
ile birikmiş olan yirmiküsür milyon lira sarfederek kültür sarayı yaparlar. Bu saraydaki kültürden yalnız bir avuç şımarık sözüm ona yararlanır. Spor, sergi sarayları bilmem ne saray- 
Tarı gibi işçiye fakir fukaraya hiç bir faydası 
olmayan şeyler için devletin milletin parası çar 
çur edilir. 


Maazallah işçi birde hastalanırsa, kendi 
parası ile kurulmuş olan Sosyal sigortalar kurum hastahanesinde binbir hakarete uğrayarak yalan yanlış üstünkörü bir muayene ve hiçbirşeye yaramayan sudan bir ilaçla baştan savılır. Böyle olması ne doktorlar ne de S.S. K. personeli yüzündendir. Sebebi sadece kurumda birikmiş paranın sağlık tesisleri açmak için kullamılmayıp, patronlara kredi olarak dağıtılmasın- 
da, han, apartman işlerine yatırılmasındadır. 

Bir de işverenlerin yaşayışına göz atalım. 

Kendisi başında bulunsun bulunmasın sahi 
bi bulunduğu işyeri harıl harıl çalışır ve gelir 
devamlıdır, vergiyi az verebilmesi için kanun 
kendisine birçok ayrıcalıklar tanımıştır ve kanunların; işçilerle ilgili bölümlerinde hiç görülmeyen boşlukları hep işverenlere hizmet eder, 
İstediği yerde villa, köşk, çiftlik alır, her sene 
arabasını yeni modeli ile değiştirir. Çocukları 
eğer zenginlik nedeni ile işi serseriliğe vurmamışsa en iyi şartlarla eğitilir. Kısın şehrin en göz 
de semtinde, yazın adada, modada bilmem nerede günlerini gün eder. En küçük fırsatlarda 
yurt dışı gezintileri ile görgüsünü artırır. En 
ufak rahatsızlıklarında en iyi doktorlara muayene olur, en iyi hastanede en tesirli ilaçlarla tedavi olurlar. Hatta tedavi için Avrupaya, Amerika'ya bile giderler. İthalât, ihracat, komisyon, 
ihale ve tefecilik oyunları ile servetine servetler katar. Kendince, kendilerince yurt kalkınmasına dağlar kadar katkıda bulunur, bulunurlar. Kendileri, kapitalleri olmazsa yurt batar, 
kimse çalışacak yer bulamaz kısaca kıyamet kopar. Oysa Cumhuriyetin kurulmasından buyana 
kırk yedi yıl geçtiği halde en geri ülkeler arasında kalmış olmamızın, hâlâ yabancı sömürücülerin elinden kurtulamamış olmamızın tek 
nedeni onlardır. 


Gün geçmiyor ki kapitalistlerimiz, kalkın- 
ma nutukları atan kendi sözcüleri politikacılara 
arkalarını vererek yabancı bir firma ortaklığı 
ile sözüm ona bir fabrika açmasın. Bu ortaklıklardan, bu fabrikalardan elde ettikleri kârları gerçekten yurt kalkınmasında kullansalar 
neyse, bu paraların büyük bir kısmı yurt dışına akar, içeride kalan ise işverenin yaşantısına 
renk katmak için harcanır. İşçiye ise sadece 
çalışabilecek gücü sağlıyacak kadar bir pay 
düşer. Ellerinden gelse bunu da vermez işçiyi açlıktan öldürürler, fakat bu işlerine gelmez işçi 
onlar için gereklidir, işçi çalışıp üretmelidir ki 
oda üretileni satsın kazansın, İşveren için işçinin değeri köylünün öküzü, atı, eşeği kadardır. 

Nüfusu devede kulak oranından daha küçük bir parçası oldukları halde akla, hayale sığmaz bu ayrıcalıklara kapital sahibi iş verenler 
nasıl sahip olabilmişlerdir. Bu durum nasıl, neden devam ediyor. 


En başta yönetici kadrolar işçiyi, köylüyü 
kısaca gerçek halkı, bu vatanın gerçek sahiplerini durmadan aldatırlar, ihanetlerin en korkun 
cu ile arkadan vururlar. Bilirler ki halkımız temiz kalpli, saf, dindar ve namusuna düşkündür; bilirler ki, halkımız kutsal saydığı bir şeyi 
hayatı pahasına da olsa kimseye çiğnetmez. 
Halkın bu duygularını kötüye kullanmakla çıkarlarını korumayı en kolay yol olarak gören iş 
verenler ve bunların yardakçıları olan yöneticiler; halkı uyarmaya çalışan, soygunları, sömürüyü, kaçakçılığı su yüzüne çıkarmak isteyen 
aydınları, komünist, dinsiz, namussuz gibi ve 
daha uygunsuzca ve daha ahlâk dışı söz ve iftiralarla halkın gözünde küçültmeye çalışır ve 
çok zamanda isteğinde başarılı olurlar. Başarılı 
olurlar çünkü çok kuvvetli bir şekilde örgütlenmişler, yurdu örümcek ağı gibi sarmışlardır. 
Dernekleri, dini kurumları, idari kurumları, em 
niyet teşkilâtı, birkaç namuslusu dışında hukuk 


çuları işveren sendikaları, paraları ve hatta işçi sendika ve federasyonları (sarı sendikalar) 
ile halkı aldatma, halka ihanet yolunda ne kadar başarılı olduğu hepimizin gözü önündedir. 
Ezelden beri ezilen işçi, ezilen köylü, ezilen halk 
hep kendisini ezenleri kendisine baş ettiğine göre bu başarı hiçte küçümsenecek bir başarı değildir. 

Bu durumdan kurtulabilmesi için ezilen işçi, ezilen köylü, bunları açıkça gören aydınlar 
birleşmeli; işverenlerin ,soyguncuların, sömürücülerin örgütlerine; daha kuvvetli daha dinamik, daha cesur bir örgütle karşı koymalı, haklarını almalı, silkinip parazitleri sırtından atmalı. Bunları yapmak tabii ki lafla olmayacaktır. Bir çok fedakârlığı birçok sıkıntıyı gerektirecektir bu örgütlenme, Bu örgütün önderleri 
başlangıçta belki işçiyi inandıramıyacaktır. Böy 
le bir halle karşılaşan bazı kişiler (cahil işçi 
kendi çıkarının nerede olduğunu gösterdiğimiz 
halde görmüyor) gibi çok yanlış ve çok erken 
yargıya varıyorlar. Oysa bilseler ki işçiyi bu 
günedek yüzlerce, binlerce kere aldattılar insan. 
lığa karşı güvencini yok ettiler. Her şeyden önce işçinin, köylünün içinden bu dünyada kimseye güvenilmez) yargısını çıkarmak, birbirine 
kaynaştırmak gerekir. Bunu sağlayıp birliği kur 
duktan sonra iç ve dış sömürücülerle ve bunların uşakları ile savaşmak daha kolaylaşacak, 
kimse bu uyanık işçi birliğine karşı çıkmaya ce 
saret edemiyecektir. Bugün bu birliğin çekirdeğini meydana getiren devrimci işçi sendikaları 
kendilerine düşen görevi yapmak çabası içindedirler. Şimdi ne kadar çok çalışıyorsa bu çalışma hızını on kat, yüz kat arttırmak zorundadır, işçilerin tüm Türk emekçilerinin ezilmekten, 
horlanmaktan kurtulmaları buna bağlıdır ve 
tüm emekçiler, tüm devrimci aydınlar, tüm 
yurdunu seven köylüler, tüm zenaatkâr, ve tüm 
namuslu kişilerin birinci ve en kutsal görevi bu 
siyasal birliğin güçlenmesi için ellerinden geleni 
yapmaktır. 


Başarı doğru ve haklı olan İŞÇİNİNDİR. 
Emrullah CANDAN 
Maksan Makine Sanayii A.Ş. 
Çağlayan Hürriyet Cad. No: 94 
ŞİŞLİ — İSTANBUL 


BARIŞA ÇAĞRI 


Susmuş yüreğimin ağzını bıçak açmıyor 
Anlamış, sezmiş değil kimse ezikliğimizi 
Barış umuyorum kızgın savaşçılar gibi 
Bu son koşuda işbaşı düdüğünden 

Bir kış gününde uzaktan, yoldan 
Kopup gelen ta eski Anadolu'dan 

Bir siyah kader taşı gibi yuvarlanan 
Hakkını aradığı için işinden kovulan 
Seninde yüreğini yakacak sonra bu acı 
Umutların kırık, duyguların ağlamaklı 
İçinde bir burukluk çaresizlik başka acı 
İçini dökünce dört çocuklu odacı 

Bin yılın karanlığı gözlerinde 
Kahrolmalarla kopuk umutların ezgisi 
Kederine keder katar insafsızca 

Uzun çalan paydos düdüğü kadar 
Buğulandıkça yüzü her aynanın 

Esiri olduk yeter artık bu saf rüyanın 
Unuttuk yenildiğimizi kırmızı masalara 
Yıllarca mutluluk oyunu oynadık. 


Sungurlar Kazan Fabrikası 
Elektrikçilerinden 
Nazmi Şeref ÖZTÜRK 
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